
Van U is de toekomst, kome wat komt 

In het kerkblad hebben we al 2 keer verteld over de start van het nieuwe seizoen.  

Een seizoen met als basis natuurlijk het Woord. Om naar te luisteren, om van te leren, om in verbinding met elkaar 

activiteiten te doen. Op een ontspannen, leuke, lerende, voor ‘elk wat wils’ manier.  Rondom de 7 werken van 

Barmhartigheid:  hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken 

bezoeken, gevangenen bezoeken, doden begraven.  

 

De startcommissie heeft veel ideeën bedacht. Die kunnen we natuurlijk niet allemaal tegelijk uitvoeren. Dat zou veel 

te veel van het goede zijn. En dat hoeft ook niet. Na het startweekend gaan we gewoon door…  

De voorbereidingscommissie 

 

Programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een fietstocht door de natuur van het 

Fochtelooerveen. 

Lengte => ongeveer 25 KM 

tijdstip => zaterdag 18 september 14.00 uur 

Startpunt => kerk aan de Hoofdweg 

 

Voor wat lekkers onderweg wordt gezorgd.  

Er is een bezemwagen voor wie wel mee wil doen, 

maar het fietsen wat lastig vindt. 

 

Opgave bij Karin Kappen (06-30125900)  

(voor 17-09 18.00 uur) 

 

 

Een wandeling langs historische 

punten in Bovensmilde 

Lengte => ongeveer 5 KM 

tijdstip => zaterdag 18 september 14.00 uur 

Startpunt => kerk aan de Hoofdweg 

 

Voor wat lekkers onderweg wordt gezorgd. 

 

Opgave bij Hans van der Laan 

(06-18283863)  

(voor 17-09 18.00 uur) 

 

 bloemschikken rondom het 

thema 

 

Locatie => Kanaalweg 120 

tijdstip =>  10.00 uur 

Opgave bij Johanna Vos  

(06-13494833) 

(voor 16-09 18.00 uur) 

 

Eredienst 

Zondag 19-09-2021 om 9.30 uur.  

Een dienst voor jong en oud, waarin ook aandacht wordt 

besteed aan de overstap van 3 jonge mensen naar de 

middelbare school. Met koffie, koek en een broodje na  

afloop in de tuin. En spellen van Andries! 

Aanmelding (i.v.m. Corona) bij Karin 06-30125900 

Bloemen van de jeugdraad 

Gunt u iemand buiten onze gemeente ook een bloemetje? Omdat iemand bv ziek is of een moeilijke tijd door 

maakt.                          Geef het door vóór zondag 12-09 20.00 uur (Bij Karin Kappen (06-30125900) 


